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Lernen in een leerhuis betekent samen zorgvuldig de teksten bestuderen. Onder leiding
van dominee Rapp, predikant van de Bergkerk, wordt door nauwgezet en door te
luisteren naar elkaars vragen, belevingen en interpretaties de betekenis doorgrond.
Joodse studieteksten helpen de Bijbelteksten uit meerdere invalshoeken te verbinden
aan actuele vragen rondom vreemdelingen, omgang met onze aarde en vrede.

16 oktober 2025: Abraham en de “zonde” van Sodom en Gomorra

20 januari 2026: de Scheppingsverhalen uit Genesis 1en 2

21 april 2026: de Openbaring van de Tien Woorden

Locatie: Daal en Bergselaan 50 A, van 20.00 tot 21.45 uur. Aanmelden: b.rapp@planet.nl

Om literatuur, kunst of (pop)muziek te begrijpen, helpt het om wat meer te weten van de
bijbel. Altijd al meer willen weten over de ontstaansgeschiedenis van Bijbelboeken, de
verschillende genres in de Bijbelboeken en een rode draad? Deze basiscursus van vijf
avonden onder leiding van dominee Jaap van den Akker, predikant van de Christus
Triumfatorkerk, helpt daarbij. De bijdrage van €25 is inclusief cursusmap en koffie.
Data: 7, 14, 28 oktober en 4 en 18 november van 20.00-21.45 uur. Locatie: Juliana van
Stolberglaan 154. Aanmelden: predikant@ctkerk.nl

1 oktober met filosoof en schrijver dr. Joke Hermsen: “Hannah Arendt, de actualiteit van
haar denken”.

5 november met emeritus hoogleraar en Remonstrants predikant dr. Johan Goud:
“Martin Buber, Ik en Jij”.

3 december met filosoof en dichter dr. Renée van Riessen: “Emmanuel Levinas, Het
gelaat van de Ander”.

In vier bijeenkomsten onder leiding van dominee Mark van der Laan, predikant van de
Maranathakerk, wordt het Bijbelboek Ruth gelezen. Theoloog Nico Riemersma vat het
boek als volgt samen: ‘Ruth gaat over kracht, over krachtige vrouwen als de Moabitische
Ruth en de Judese Naomi, en een krachtige man, Boaz, over vrouwen die initiatief
nemen en risico’s durven lopen, over God en mensen die trouw zijn aan elkaar.’

Data bijeenkomsten zijn: 10 september; 1 oktober; 22 oktober; 12 november. De
avonden zijn ook los van elkaar te bezoeken. Voor informatie:
predikant@maranathakerkdenhaag.nl



